Wat is de zin van het leven?
Het gebruikelijke antwoord is
dat men moet streven naar
geluk. Echt geluk schijnt
vandaag de dag bereikt te
kunnen worden door een
goede baan, een mooie auto
en een lief vriendje/
vriendinnetje. Het is maar de
vraag of dit echt geluk is: je
blijft op deze manier voor je
geluk afhankelijk van je
omgeving. Je zou geluk ook
als een bonus van het doel
van het leven kunnen
beschouwen. Als je weet
waarom je op aarde bent en
daar vervolgens naar handelt,
zal geluk als vanzelf volgen.
Geluk is op deze manier niet
meer athankelijk van je
omgeving, maar van jezelf.
En wat is het doel van je
leven? Dat is iets wat je zelf
zal moeten uitvinden. Er zijn
grofweg drie opties: (1) het
doel van het leven staat
buiten het leven vast, (2) het
doel van het leven is in het
leven zelf te vinden, (3) je
bepaalt zelf het doel van je
leven. Ik denk dat alle drie de
opties met elkaar gemeen
hebben dat je je potentie moet
realiseren. Ontwikkel jezelf,
volg je passies en boven alles:
luister naar je hart.

Een filosofiestudent
P.S. Vergeet onderweg
niet dat de reis even
belangrijk is als de
bestemming.
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